Vossenjacht 23-01-2022

Het weer was na heel wat mindere fietsdagen ons nu gunstig gezind.
Droog en weinig wind en de temperatuur viel ook mee voor deze tijd van het jaar.

Deze vossenjacht startte met een klein gezelschap omdat de andere deelnemers
door vakantie of andere omstandigheden niet aanwezig waren. We hebben er dan
ook maar gezamenlijk een gezellige tocht van gemaakt. Ondanks dat, moest je toch
regelmatig stevig aan de bak om weer bij de groep aan te kunnen sluiten. Want als je
de verkeerde afslag nam reed de rest toch in gestaag tempo door.

Ron had er weer wat bijzonders van gemaakt. Hij had de tocht uitgezet met stickers
waarop de pijlen stonden tevens had hij een herkansing ingebouwd. Dit hield in,
mocht je een controlepost gemist hebben dan stond er na +/- 2 km naast de route

stikker een stikker met een pijl in een

andere kleur die vertelde dat je terug moest. f -

Behalve dat de we de Vos en Controlepunten moesten zoeken was het ook vaak een
zoektocht naar de pijlen. Ron had ze op heel verschillend en sneaky plekken
aangebracht 0.a. aan achterkanten van de verkeersborden. Achteraf goed te zien
maar je moet er maar oog voor hebben. Hadden we een grote groep gehad zoals

bij de vorige vossenjacht dan had er hierdoor zo maar een verrassende uitslag uit
kunnen komen.

Al met al weer een bijzondere tocht waarbij we uiteindelijk door niet goed opletten
toch weer de 80 km hebben aangetikt. Deze gezellige dag werd afgesloten op de
parkeerplaats bij Abbenbroek waar Ron met zijn “Foodtruck” ons voorzag van koek
en zopie.
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